
Geduld 

We leven in de eerste dagen van de Advent,  

in de verwachting van de komst van onze Verlosser,  

maar moeten nog even geduld hebben. 

Nu zijn we dat al wel gewend in deze coronapandemie,  

ons geduld en uithoudingsvermogen worden zwaar op de proef gesteld. 

Het zal misschien een vreemde Kerst worden,  

minder uitbundig dan anders,  

maar hopelijk meer en intenser geestelijk gevierd. 

Als ik lees hoe belangrijk de Kerst voor Franciscus was,  

hoeveel hij heeft gehouden van de eenvoudige en nederige situatie  

waarin Gods Zoon ter wereld kwam,  

dan mogen wij daarin troost vinden  

voor de soms erg benauwende situatie waarin we ons nu bevinden. 

Kerst was voor Franciscus echt een bijzondere gebeurtenis.  

De theologen houden ons voor dat Pasen het grootste christelijk feest is,  

maar zonder Kerst geen Pasen. 

Ik wens u een goede voorbereiding in deze Adventstijd  

en alvast een blij en zalig Kerstmis. 

Gijs ter Veer ofs 


