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Een zalige uit de Derde Orde van St. Fran-
ciscus. Het boek is uitgegeven in 1911.

Kaufbeuren is een kleine plaats in Beieren
waar zij werd geboren.

Zij was kloosterlinge, werd later novice-
meesteres en uiteindelijk werd zij overste.

Zij bezat de gaven van de toekomstvoor-
spelling en de ziekengenezing.

Zij onderhield een uitgebreide briefwisse-
ling (duizenden brieven) met veel perso-
nen die haar raad nodig hadden, waaron-
der meerdere hoogwaardigheidsbekleders
van kerk en staat.

Bijvoorbeeld: de aartsbisschop van Salz-
burg, de bisschop van Brixen, ministers,
generaals en grote geleerden. Voorts kei-

zerin Amalia, gemalin van keizer Jozef 1, koningin Josepha van Polen, Fiirstin van Lichtenstein (meer dan 30 brieven), keize-
rin-weduwe Elisabeth gemalin van Karel VI en nog andere vorstelijke personen. Ze was echt een heel bijzondere vrouw.



